VAN VRIEND TOT VRIEND

Ouderling
Gary B. Sabin
van de Zeventig

‘Wees allen eensgezind, vol medeleven’ (1 Petrus 3:8).
Onze zoon Justin is met een lastige ziekte opge-
groeid. Hij was soms heel zwak. Hij kon niet altijd

doen wat alle anderen deden, ook al deed hij zijn best.
Hij wist hoe het voelde om anders te zijn.

Op een dag ging Justin met een groepje vrienden en
vriendinnen een balspel doen. Ze moesten de
bal met hun armen in de lucht zien te
houden. Een van de meisjes had een
gebroken arm.

De anderen hadden makkelijk kun-
nen zeggen: ‘Oké, wij zullen spelen en
zij kijkt gewoon toe.

Niemand werd
buitengesloten

Maar Justin zei: Tk heb een goed idee. Laten we alle-
maal met één arm spelen.’ Iedereen gebruikte maar één
arm in het balspel, ook het meisje met haar arm in het
gips. Niemand werd buitengesloten.

Justin is mijn held. Hij keek altijd naar andere mensen
en dacht: hoe voelen ze zich? Justin was een groot deel
van zijn leven ziek. Maar hij was blij omdat hij anderen
hielp en Jezus Christus volgde.

We hebben allemaal moeilijkheden, maar we heb-
ben ook veel redenen om blij te zijn. Doe wat je kunt.
Vertrouw op God. Je bent het gelukkigst als je niet met
jezelf bezig bent, maar je op anderen richt. ®




